Afgelopen halfjaar was een enerverende tijd waarin we met
Focus mooie dingen mochten doen en beleven. We zijn erg
druk geweest met het opzetten van het Jongerenweekend en
uit de vele positieve reacties is dit is een erg groot succes
gebleken.

Daarnaast zijn er in juni twee bussen vol jongeren vertrokken
naar de EO Jongerendag. En hebben we vele mooie en
geweldige Sing-in avonden gehad waarop we God mochten
aanbidden. We hebben de Sprekerstraining, verzorgt door
Jan Gerrits, ondersteunt. Dit bleek zeer geslaagd, want de
deelnemers gaven gemiddeld een cijfer van 7,7.

Afgelopen jaar hebben we als bestuur een stabiele bezetting
gehad en mogen wij Margriet de Vos bedanken voor haar
inzet voor Focus. Zij gaat het stokje van secretaresse
overdragen aan Evelien Dijk. Zij zal ons team komen
versterken met haar talenten.

Komende tijd zullen we bezig zijn met het verder uitwerken
van het nazorg team. Om te kijken wat we hiermee willen en
hoe dit een rol moet krijgen rond de Sing in. Tevens gaan we
op de aankomende vrijwilligers BBQ op 12 september weer
vooruit kijken naar komend jaar.

Agendov

12sep| Focus BBQ (vrijwilligers)
©
11okt| Focus Sing in Kom zoals

je bent!

Willow Creek
Leiderschapsconferentie
06/07|nov Drachten

13/14|nov Veenendaal

14nov| Kids Focus Sing in

20dec| Kerst Focus Sing in

Wesley Hofstede

Hey ik heb super genoten!

Dank jullie wel ! God kwam erg
dichtbij! Thanks voor het gezellige

weekend % 23:02
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Koen Kremer
Heey Awesome people, bedankt
voor dit awesome weekend! Let us

say thanks. Thanks too our
awesome God

< Gods aanwezigheid, die mij dit

23:03
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Henri Dijk

Ik heb ook echt ontzettend
genoten. Genoten van de
activiteiten, genoten van de hele
groep, maar bovenal genoten van

weekend echt geraakt en gegrepen
heeft. ledereen ontzettend
bedankt! God is groot! 23:17

Marleen Gerrits
Heel erg bedankt voor dit weekend,
heb erg genoten en veel geleerd,

thanks!! & 23:24




We mogen dankbaar terug kijken o

een fantastische EO jongerendag Alleg
verliep erg soepel en de busreié was
weer super gezellig! Als het aan ons ligt
gaan we volgend jaar met drie bussegn
want het aantal mensen waarmee we
gaan neemt elk jaar toe. We willen dan
g_ok iedereen graag heel erg bedanken

die deze dag met ons heeft gedeeld, en
in het speciaal onze hulp-troepen ’ en
daardoor mede super heeft gemaak:t!!

Ingrid en Patricia

AT My T

Jolanda Hutten - Bouwhuis

?;err]pleegkundige op de SEH/ Observatorium
et Ropcke Zweers ziekenhuis Hardenberg

Wat is je taak Bij Focus Sing in?

Samen met nog een aantal hele leuke mensen
bedenken wij de thema's en invulling van de Focus
Sing in. We brainstormen over welke boodschap
we uit de Bijoel de mensen mee willen geven. We
zoeken naar een leuke invulling van de avond
d.m.v. filmpjes of iets anders. Samen met de band
zoeken we naar passende liederen. Ook proberen
we op de avond zelf het altijd leuk aan te kleden
met versiering en spullen die bij het thema passen.
Daarnaast presenteer ik af en toe de Focus Sing in
als Frank Pullen niet kan en doe ik een gedeelte
van de PR.

Waarom doe je deze taak graag en/ of wat wil je
bereiken?

Het is erg leuk om met een club mensen te
brainstormen over het thema wat structureel
gebeurd. Je bent dan met de Bijbel bezig en wat je
de mensen mee wilt geven, wat speelt er op het
moment etc. Hier leer ik zelf ook veel van. En wat
is het dan gaaf als dat ook goed neer wordt gezet
tijdens de Focus! Zoveel mensen die komen om
God te aanbidden met zang, muziek en gebed. En
de opkomst blijft onvoorstelbaar groot! Daar doen
we het voor en dat willen we heel graagd
vasthouden!!

lets bijzonders over jezelf vertellen?

Ik ben bijna 11 jaar gelukkig getrouwd met een
hele lieve man, Gerko Hutten. Samen hebben we
inmiddels 4 kinderen gekregen, lsmay (7), Stan(5),
Finn(4) en Joas(1). |k geniet van de combinatie
werk en gezin, vind het leuk om actief betrokken te
zijn bij school en kerk. Ik hou van gezelligheid,
lekker eten en wandelen.

Wat waardeer je aan de Focus Sing in?
Het mooiste vind ik met prachtige liederen, muziek
en teksten die me raken God te eren. Daar draait
het om en wat voel ik me elke keer weer rijk als ik
daar weg kom. En dat er zoveel mensen blijven
komen, dat waardeer ik enorm! Allemaal voor
hetzelfde doel! Het geeft een goed gevoel dat we
het met Z'n 7

allen goed
neerzetten.




